
Beste Gemeente bestuur van Heerhugowaard,

In deze tijd zijn er veel bezorgde burgers en ook bezorgde bestuurders hoe om te gaan met de dingen 
die gebeuren in deze tijd.

We staan elke dag voor keuzes en voor jullie is er weer een keuze bijgekomen;

Nemen we geld aan van de overheid om mensen te "controleren I onderdrukken e.d. " in cafe's bar 
en of speeltuinen of gaan we dit geld van de overheid gebruiken om de mensen binnen de gemeente 
Heerhugowaard te beschermen tegen deze overheid.

Wat heeft onze overheid gedaan voor de mensen met de toeslagaffaire?
Wat heeft onze overheid gedaan voor de mensen die een woning nodig hebben?
Hoeveel ziekenhuizen zijn er de laatste járen gesloten?
Hoeveel ic bedden zijn er wegbezuinigd de laatste 10 jaar?
We kunnen nog wel doorgaan!!

Alle gezinnen scholen - gemeentes - bedrijven proberen los te komen van deze overheid die ons 
belemmerd met elkaar in vrede en rust een samenleving op te bouwen.

U als gemeente staat voor de keuze en soms is dat geen makkelijke keuze want u ligt aan de tiet van 
de overheid t.a.v. u inkomsten.

Maar als ik u een vraag mag stellen; als ik u genoeg geld geef gaat u dan over een grens heen waarbij 
u een ander mens van zijn of haar vrijheid beroofd; en tegelijkertijd u vrijheid d.m.v. geld - inkomen 
of u baan behoud danwel vergroot?

Hoe ver gaan wij als mens of bestuurder - bedrijfsleider - monteur?

Ik had altijd een groot vertrouwen in onze overheid in den haag( die ben ik nu volledig kwijt) vandaar 
van brief aan u gericht.

Ik zal afsluiten met iets wat ons vrolijker stemt:

Hoe mooi is Heerhugowaard in zijn groen en water
Hoe fijn zijn de bestuurders I ambtenaren als ze hun werk mogen doen
Hoe goed zijn onze wegen en straten onderhouden
Hoe vieren we een feestje met elkaar
Hoe is onze jaarmarkt met vrolijke mensen

In deze gemeente ben ik járen geleden komen wonen en voel mij hier welkom maar hoelang zal u mij 
dit gevoel nog kunnen geven, hetgeen waar eerst totaal geen discussie over was en dat als je dat wel 
deed aangesproken werd door je medemens voor discriminatie - intolerantie-onderdrukking en 
terecht.

Gaan we met elkaar om en gaan we tegen over elkaar staan!!!

Ik hoop dat u dit in onze gemeentekrant zal plaatsen, om een ieder te laten zien wat er gebeurd
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