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Onderwerp: Gemeenteraad naar aanleiding sluiting Veteranenhuis

Geachte leden van de Raad,

Begin januari maakte mijn hart een sprongetje, want wat las ik, er werd

een “Een Veteranenhuis” geopend, hier gewoon bij ons in Heerhugowaard.
Heerhugowaard, die jongeren heeft laten vallen, uitgaansgelegenheden sluit
en onbetaalbaar maakt.

Heerhugowaard die opvang regelt voor mensen die zijn geviucht omdat het in
eigen land niet meer veilig is..

Gebouwen krijgen toegewezen om te wonen in hulp en bijstand worden
voorzien, maar ook een complete school tot hun beschikking hebben.

Ik voelde een trots..!

Wat een prachtig initiatief, mensen die hun leven geven en hebben gegeven,
de meest gruwelijke dingen voor ogen hebben gezien.

Menig nog met psychische klachten hebben te dealen, nabestaande ruimte
kunnen geven om te delen en te verwerken..

En wij?

En ons Heerhugowaard geven deze mensen een plaats, ruimte een eigen plekje
waar ze samen kunnen komen.

Samen hun verhalen kunnen uitwisselen , trauma’s overwinnen.

Ja ik voelde met recht een “Trots”

Tot mijn grote verbazing, lees ik vandaag het trieste bericht dat het
“Veteranenhuis” weer zijn deuren mag gaan sluiten..

Want ze krijgen geen subsidie.. en ik lees de zin nog een keer (want ook

ik ben net wakker)

Ja... helaas het staat er echt, Ze krijgen geen subsidie!

De gemeente ziet geen noodzaak en de veteranenzorg doet ook geen moeite..
Pardon?

Beste leden van de raad van Heerhugowaard..

Ik ben van mening (bij voorbaat mijn excuses voor mijn niet correct
gebruik van de Nederlandse taal beheersing binnen de volgende alinea’s)
dat er hier een beslissing genomen wordt, waar de honden geen brood van
lusten.

Hoe willen jullie dit in vredesnaam gaan verkopen?

Mensen binnen halen, maar onze eigen mensen in de kou laten staan.

De boel laten opknappen het befaamde gezegde “Blij maken met een dode mus”
Helden zijn het.. en schrijf woord Veteranen daarom ook met een
hoofdletter.

Ik zie visioenen vanuit America, Veteranen, Helden bedelend op straat.
Mja.. en hier in heerhugowaard zijn ze geen haar beter.. helaas geen
hoofdletter meer voor u.

Ik hoop, wens uit de grond van mijn hart.. dat jullie als leden van de
raad, hier zich nog eens over willen gaan buigen.

In ieder geval eens gaan verdiepen...

Want dit kan en mag absoluut niet gebeuren.

Ik weet het beter gemaakt, geef ze een plek in de school, hebben ze
namelijk ook recht op.
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In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,

Danielle van Keulen

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10



