


Heerhugowaard… opmerkelijke naam voor een even  
opmerkelijke stad. Vernoemd naar heer Hugo van Assendelft  
of heer Hugo Akersloot, daar zijn de geschiedkundigen nog 
niet uit. Eén ding is zeker: ene heer Hugo bouwde de dijk die 
Heerhugowaard veiligheid en voorspoed bracht.

Tegenwoordig vind je in deze stad alles wat je nodig hebt: 
shopping, horeca, cultuur & entertainment, maar vooral 
vriendelijkheid en gastvrijheid. Dat mag iedereen weten. 

Daarom krijgt stadshart Heerhugowaard een nieuw en  
herkenbaar gezicht. Zoals het gezicht van een goede vriend 
of goede buur. En daartegen zeg je geen mijn ‘heer’…

Weet je wat?
Zeg maar Hugo


