Na bijna 15 jaar is dan nu het moment gekomen om afscheid te nemen van het raadswerk.

Ik herinner me dat we als ChristenUnie voor het eerst in 2004 een zetel kregen in deze
gemeenteraad.

Hoe zou het gaan? Hoe zouden we worden ontvangen als nieuwe Christelijke partij?

Ik kan u zeggen: het is niet tegengevallen, integendeel!

Vandaag wil ik benoemen dat we als ChristenUnie altijd met respect zijn bejegend met zeker ook
respect voor ons gedachtengoed.

Respect ook als we "nee" zeiden tegen de komst van de coffeeshop of " nee" tegen het activiteiten
centrum, waar gegokt kan worden.

Meestal heb ik me de afgelopen jaren met heel veel plezier ingezet in de raadsvergaderingen voor
de inwoners van Heerhugowaard.

Ik zeg meestal, want soms dacht ik: hoe is het mogelijk, één of twee agendapunten en daar zijn we
uren mee bezig, terwijl het in mijn ogen wel in een half uurtje besloten kon worden!

U kent allemaal wel die kriebel.

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om een aantal mensen te bedanken.

Zeker jullie als leden van de gemeenteraad en het college bedank ik.

Door constructieve samenwerking is er veel tot stand gekomen, zeker op het gebied van welzijn
en zorg. Ik herinner me de ingewikkelde discussies rond de wijzigingen voor bestemmingsplannen,
waarbij we het algemeen belang in het oog moesten houden.

Door samenwerking hebben we goede besluiten kunnen nemen waar ook o.a. de agrariérs blij van
werden.

De burgemeester bedank ik , ik heb grote waardering voor zijn objectief voorzitterschap waarbij hij
ieder de gelegenheid geeft zijn of haar standpunt duidelijk te maken, ook het onze!

Ook de ambtenaren en de medewerkers van de Griffie....hartelijk dank, door hun deskundige
steun kunnen er overwogen beslissingen genomen worden.

En niet te vergeten de bodes, dank voor jullie attente ondersteuning en de vele kopjes koffie.

Er zijn zo veel mensen die rond een gemeenteraad staan, samenwerking is het sleutelwoord.

Met één zetel is het een klus om het raadswerk op een verantwoorde manier uit te voeren.
Bijzonder dank ik ons bestuur en onze steunfractie met de commissieleden, we hebben een
geweldig team, met elkaar konden we het werk de afgelopen jaren doen en ik verwacht dat dit
hetzelfde zal blijven in de komende jaren als Trijntje Johanne het stokje zal overnemen.

En dan kom ik last but not least bij mijn echtgenoot, hij verdient een lintje! Hij heeft me door dik en
dun gesteund om het raadswerk te doen.

Partners van raadsleden kunnen het werk een stuk verlichten als ze achter je staan! En dat deed
Je,

Dank je wel Hans!

Heerhugowaard is een aantrekkelijke gemeente met vele voorzieningen. Er is veel om je voor in te
zetten als je volksvertegenwoordiger mag zijn in deze stad.

De participatiesamenleving biedt veel kansen voor mondige, zelfverzekerde burgers die samen
met gelijkgestemden tal van initiatieven ontplooien. En dat is geweldig. Zo ontstaan er prachtige
dingen in de stad. Buurtmoestuinen. Maatjesprojecten. Wijkactiviteiten. Noem maar op.

Blijven we de kwetsbare mensen zien? Ook zij die niet zo mondig zijn? Houden we oog voor de
chronisch zieken en gehandicapten. De mantelzorgers. De vliuchtelingen. De mensen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Dat begint met de ander te zien staan. Daadwerkelijk de ander te zien. En naar hem of haar te
luisteren. Verbinding ontstaat als je je gezien weet. Verbondenheid groeit als er werkelijke
ontmoeting plaatsvindt tussen jou en de ander. Van daar uit kun je bouwen aan een stad die groeit
en bloeit.

Voor de bloei van Heerhugowaard zet de ChristenUnie zich in en heb ik me zo goed mogelijk
ingezet. Graag in samenwerking met de andere partijen, zoals ik al eerder heb benoemd.

In het bijbelboek Spreuken staat: “Door de zegen van oprechte mensen komt een stad tot bloei”.



Ik wens onze stad Gods zegen én veel zegen van oprechte, gevende mensen toe. Een
gemeenteraad en college die de ander zien staan, het goede zoeken en échte verbinding willen

aangaan.
Dat maakt Heerhugowaard tot een bloeiende stad van kansen.



