
Goedenavond. 

Mijn naam is Corine Ruiter en ik ben secretaris van Volkstuindersvereniging De Groene 

Waard. Ik ben hier vanavond om u uit te leggen waarom wij als vereniging vinden dat het 

stuk op basis waarvan u vanavond een besluit moet nemen bol staat van de onjuistheden. 

Wij hebben als volkstuindersvereniging een complex aan de Krusemanlaan, te weten 

complex Oosterwaard, op last van de gemeente moeten sluiten. De gemeente kon er veel 

geld verdienen door de grond aan te wenden voor een crematorium en de andere helft voor 

de Westfrisiaweg.  

104 Tuinders moesten elders ondergebracht worden. 

 “Maakt u zich geen zorgen!” heeft de wethouder tegen ons volledige ledental staan te 

verkondigen. “U kunt naadloos over naar een nieuw complex in Heerhugowaard-Zuid waar 

we voor u een prachtig parkachtig complex zullen bouwen.”. Als basis voor dit nieuwe 

complex is toen samen met de gemeente het beleidsplan volkstuinen 2011-2016 

geschreven. Helaas liet de bouw van dit nieuwe complex op zich wachten. En niet omdat er 

geen behoefte aan was of is! 

Omdat we onze leden wel een plekje moesten bieden is er, op eigen grond en met eigen 

inzet, een complex van 48 tuinen gerealiseerd aan de Molenweg. Daar konden we vast wat 

leden kwijt. Voor de andere ruim 50 leden hebben we ons als vereniging in allerlei bochten 

gewrongen om hen een plek te kunnen bieden. We hebben tuinen gesplitst, leden hebben 

een eventuele extra gehuurde tuin opgezegd om plaats te maken. We zijn ingeschikt en 

opgeschoven om mensen die naar Zuid zouden gaan tijdelijk onderdak te bieden. Dank aan 

iedereen binnen de vereniging die hieraan heeft meegewerkt. Daar kunt u als 

Heerhugowaard trots op zijn! 

We hebben op Oosterwaard netjes alles opgeruimd, met stenen gesjouwd tot we niet meer 

konden,  we zijn zonder morren weggegaan, zonder spandoeken met stille trom vertrokken, 

want de wethouder had ons immers een belofte gedaan. Afspraak is afspraak, vastgelegd in 

het beleidsplan wat nu ter herziening op tafel ligt. 

Op basis van de belofte tot een nieuw complex is de Vereniging van alles gaan doen. 

- We hebben mooie plannen gemaakt, tekeningen laten maken; zelfs alvast een 

bouwcommissie in het leven geroepen en een imker aangewezen; 

- We hebben  locatie na locatie bekeken; 

- We hebben een wachtlijst opgesteld (jaja die is er wel degelijk met inmiddels wel 30 

geïnteresseerden) We hebben mensen die al vanaf de eerste dag dat er sprake was 

van het nieuwe complex in Zuid als aspirant lid op de ledenlijst staan, omdat ze er 

zeker van willen zijn dat ze daar aan de beurt zullen komen.  Zelfs leden en 

bestuurders van de huidige buurtmoestuinprojecten hebben zich bij ons aangemeld 

voor een duurzame volkstuin.  

 



Ruim de helft van een nieuw complex kunnen wij vandaag  meteen vullen. Dan 

hebben we het nog niet over de vraag die in Zuid zeker latent aanwezig is en zich bij 

gebrek aan concreet aanbod nog niet manifesteert. 

- We hebben jarenlang meegepraat over mogelijkheden en onmogelijkheden. 

Vastberaden om er iets moois van te maken. Minstens zo mooi als ons complex aan 

de Molenweg, wat (in tegenstelling tot wat u heeft kunnen lezen) prachtige 

voorzieningen voor gehandicapten biedt. Asielzoekers, scholen en gehandicapten: we 

bedienen ze allemaal! 

Als dit alles geen burgerinitiatief is dan weten wij het niet meer. Juist een vereniging is al 

eeuwenlang de ultieme democratische vorm van burgerinitiatief. Verenigd 

Burgerinitiatief  past naadloos  binnen het geroemde Sociaal Domein dat 

Heerhugowaard nastreeft.  

Helaas zijn wij, en alle enthousiaste mensen op onze wachtlijst, door de wethouder 

afgeserveerd als een stoffig instituut uit de oudheid. Als tweederangs burgers die nu flink 

achter het net dreigen te vissen. Het nieuwe modieuze fenomeen stadstuinen wordt 

omarmd als een noviteit, terwijl het niets meer is dan een nieuw etiket voor volkstuinen 

in ongeorganiseerd verband. De Groene Waard verenigt al bijna 50 jaar stadtuinders en 

moestuinders op basis van duurzaamheid. Met plek voor vaste gewassen en bomen, een 

plek voor een kas of schuurtje en vooral ook langdurige contracten. Zodat mensen 

kunnen investeren in een tuin waar ze jarenlang plezier aan kunnen beleven. 

Er is inmiddels veel gemeenschapsgeld uitgegeven aan verschillende mogelijkheden die 

tot een goed eindresultaat voor onze vereniging  had moeten leiden. Op het moment dat 

de Provincie  ”Boe” roept, schrikt onze wethouder terug en laat het complete dossier uit 

zijn handen vallen. Niks geen standvastigheid, niks geen benodigde inzet. Zo zal elk 

initiatief verworden tot eindeloos geld uitgeven. Dat valt ons vies tegen! Zo maak je  

geen beloftes waar en wij zijn daar goed klaar mee! 

Daarom vraag ik u dit voorstel  naar de prullenbak te verwijzen en u uit te spreken voor 

een duurzaam en toekomstbestendig volkstuinenbeleid en u niet te laten leiden door 

een verkeerde voorstelling van zaken. Een nieuw volkstuininitiatief in Heerhugowaard 

Zuid, in samenwerking met onze vereniging, blijft daarbij onverminderd wenselijk. 

Het beleidsplan is wat ons betreft onverminderd actueel en van kracht  en behoeft wat 

ons betreft  geen herziening! Ga eerst maar eens doen wat er in is afgesproken! Dat 

hebben wij als vereniging namelijk wèl steeds solidair gedaan. 

Dank u wel. 

 


